
 

1 
 

Denk als een dier 
Filosoferen met kinderen met Het Buitengewone Beestenboek 
 
© www.filosovaardig.nl 
 

 

 

In Het Buitengewone Beestenboek worden vragen over dieren 

beantwoord. Zoals: 

• Waarom huilen wolven naar de maan?  

• Kunnen hyena's echt lachen?  

• Waarom houden neushoorns van modder? 

 

Wetenschappers hebben antwoorden op dit soort vragen bedacht. Je kunt je steeds afvragen 

hoe de mens eigenlijk kan weten waarom een dier iets doet. Maar áls een mens dan 

inderdaad dierenzaken kan begrijpen, dan kunnen dieren misschien ook mensenzaken 

begrijpen. Daarom laten we ons eens aan het denken zetten door de bijzondere 

eigenschappen van de dieren uit het boek. Wat zouden de dieren antwoorden op de 

bedachte vragen? En wat denken jullie zelf? Denk afwisselend als een dier en als een mens 

over de vragen na en kijk tot welke antwoorden je komt. Foute antwoorden bestaan even 

niet!  

 

 Gordeldier, al jij je oprolt als bal, mag ik dan met je voetballen? 

 Vos, wanneer ben je slim? 

 Baviaan, is het leven leuker als je vaak ruzie maakt? 

 Vleermuis, als jouw zintuigen anders werken, is jouw wereld dan anders dan de 

mijne? 

 Luiaard, wat is het nut van lui zijn? 

 Tijger, jij bent de sterkste kat, ik ben benieuwd wat een sterke kat als jij vindt van de 

huiskat? 

 Wolf, jij bent meestal de slechterik in verhalen, wat vind jij, wanneer ben je slecht? 

 Beer, vind je het niet zonde van je tijd om zo lang te slapen? 

 Wezel, zou het voor mensen goed zijn om flexibel te zijn?  
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 Leeuw, is het belangrijk om mooi haar te hebben? 

 Tasmaanse duivel, jij draagt je baby altijd bij je. Daarom ben ik benieuwd wat je 

antwoord op deze vraag is: wanneer is een moeder overbezorgd? 

 Hyena, hebben dieren humor? 

 Beermarter, is het erg om op anderen neer te kijken?  

 Bever, jij bent een echte doorbijter, maar is doorbijten altijd de beste oplossing? 

 Cheeta, ben je altijd een winnaar als je de snelste bent? 

 Honingdas, wanneer is iets je thuis? 

 Wrattenzwijn, wij mensen houden niet van wratten, maar hoe zit dat met jullie, vind jij 

het mannetje met de minste wratten het mooist of het lelijkst? 

 Stekelvarken, mag je een ander pijn doen om jezelf te beschermen?  

 Nijlpaard, is het verstandig om altijd in het water te liggen als je niet kan zwemmen? 

 

 

Vraag door! 
Het is bij het nadenken over deze vragen belangrijk dat de kinderen steeds argumenten 

geven bij hun antwoorden. Dit kun je stimuleren met doorvraagvragen als:  

 

• Hoe weet je dat?  

• Wie bepaalt dat?  

• Zou het ook anders kunnen zitten?  

• Is dat altijd zo?  

• Kun je een voorbeeld geven?  

• Bestaat daar een regel voor?  

 

Lees eventueel ter voorbereiding eerst de gratis mini-cursus filosoferen met kinderen op 

www.filosovaardig.nl. 
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